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 Munro 
bagging

Nog 275 te gaan

De Schotse Hooglanden, waar je neus altĳd koud is en je spullen continu 

kletsnat. Waar de wind je onophoudelĳk van de berg probeert te blazen en 

waar de lucht, de grond en alles daar tussenin één tint wit is. Maar wanneer de 

regen stopt, de wind gaat liggen en de wolken voor een minuutje openbreken, 

dan maken de uitzichten al deze ontberingen meer dan goed. Schotland in  

de winter, het is een bĳna arctische ervaring in een bĳzonder landschap. 

Tekst Rinske Brand  Beeld Nick Platje 

O
ns Team Schotland, vĳf mannen en één vrouw, hee� één 

doel: Munro bagging. Een Munro is een berg hoger dan 

3000 voet (914 meter). Ze zĳn genoemd naar Sir Hugh T. 

Munro (1856 – 1919). Hĳ legde ze alle 282 vast en beklom ze ook 

bĳna allemaal. Elke top die bereikt wordt, is er in eentje in de 

‘zak’ (bag) en dat brengt je een stap dichter bĳ de begeerde 

compleation waarbĳ je alle 282 Munro’s hebt beklommen. Wie 

dat lukt wordt Munroist genoemd. Schotten en hun taal…

We zĳn goed voorbereid en klaar voor een avontuur. Want dat zal 

het worden: wild, rauw, spartaans en uitdagend. We hebben 

gehoord dat de winter in Schotland genadeloos kan zĳn, maar 

ook een schitterend seizoen is om eropuit te trekken. De betove-

rende uitzichten, de desolate landschappen en de Schotse 

berg- en klimcultuur maken de Hooglanden in de winter een 

walhalla voor bergsporters die uitgekeken zĳn op hun toerski’s 

of sneeuwschoenen. Want in Schotland behoren stĳgĳzers en 

ĳsbĳlen tot de standaarduitrusting. 

Arctische omstandigheden
Voor deze reis hee� Boaz Pauw, UK Mountain Leader-in-oplei-

ding, het meeste voorwerk gedaan. Hĳ komt er al meer dan tien 

jaar en is inmiddels een echte Schotlandfan. Boaz: ‘Schotland 

biedt enorme ruigheid en unieke uitzichten, maar is heel toegan-

kelĳk. Je bent er zo en je hoe� ook niet te acclimatiseren. Maar 

wie in de winter gaat, hee� wel een stevige dosis verantwoorde-

lĳkheidsgevoel en zelfredzaamheid nodig. De enorme wisselval-

ligheid van het weer en de daarbĳ horende extreme omstandig-

heden vereisen dat je doordacht en goed voorbereid op pad 

gaat.’

Als het tegenzit, kan het in de Hooglanden binnen de kortste 

keren levensbedreigend worden, vertelt Boaz. En al wordt het 

land steeds toeristischer, de mensen die je in de winter in de 

bergen tegenkomt, zĳn op één hand te tellen. Maar wie je 

tegenkomt, is vaak met avontuurlĳke zaken bezig. Schotland is 

een waar paradĳs voor ĳsklimmen en mixed climbing door een 

overdaad aan gully’s, o�ewel couloirs.

in arctische
omstandigheden
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Ben Nevis via de 
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Boaz: ‘De Schotse winter wordt als bĳna arctisch beschouwd.  

Dit komt door de noordelĳke ligging. Schotland ligt op dezelfde 

breedtegraad als de zuidelĳke delen van Alaska. In combinatie 

met de noordwestelĳke wind zorgt dit voor poolomstandighe-

den. Schotland is daardoor een van de weinige plekken in 

Europa waar je ’s winters gebruik moet maken van ĳsbĳlen en 

stĳgĳzers om je te verplaatsen. Op andere plekken in Europa 

volstaan veelal sneeuwschoenen of ski’s. Nog een verschil: in de 

Alpen kan het ook ĳskoud zĳn, maar daar is het wel droog. In 

Schotland wordt alles kletsnat en er staat vrĳwel altĳd een 

stevige wind.’

Ons ambitieuze plan om te gaan winterkamperen laten we 

daarom maar snel varen. Na de eerste dag in de regen begrĳpen 

we extra goed waarom. Je kunt in dit land niet zonder een droog-

ruimte. Die van ons hangt elke avond vol dampende kleding. We 

verblĳven de eerste dagen in een privéhut op een sprookjesach-

tige locatie in Glencoe. Als lid van de Scottish Mountaineering 

Club kun je dit soort hutten huren. Verwar deze luxe optie niet 

met de bothy’s, een ander Schots fenomeen, bestaande uit niets 

meer dan vier muren en een dak.

Lokale gids
Boaz hee� vooraf het gebied voor ons geselecteerd: eerst een 

paar dagen in de vallei Glen Coe en daarna richting Ben Nevis 

(1345 meter). Want het ‘baggen’ van de hoogste berg van het 

Verenigd Koninkrĳk mag natuurlĳk niet ontbreken op onze reis. 

Ook al hebben wĳ Boaz bĳ ons, omwille van de potentiële 

risico’s boekten we ook een lokale Winter Mountain Leader.

De volgende ochtend maken we kennis met onze gids Levi. Vol 

enthousiasme staan we hem op te wachten, regenkleding aan, 

tas volledig gepakt, klaar om te gaan. Levi hee� zo’n haast niet 

en vraagt eerst om een kop ko�e. Vervolgens begint hĳ zĳn 

eigen rugtas leeg te halen: helm, stĳgĳzers, ĳsbĳl, kort touw, 

een extra warme laag, een noodvest van dons, een gevulde 

thermosfles, een kaart en een kompas. Die laatste items zĳn 

essentieel voor beklimmingen in Schotse winters, vertelt Levi. Je 

ziet soms werkelĳk geen hand voor ogen. Tenslotte verschĳnen 

er nog vĳf paar handschoenen op tafel. We kĳken elkaar ongelo-

vig aan. Alles is verpakt in verschillende drybags, in een water-

dichte rugzak. Levi legt uit: in Schotland wordt alles nat. Hoe 

waterdicht je tas ook is, aan het eind van de dag staat er een 

laagje water onderin. Alles wat nat is, kan je de rest van de dag 

als verloren beschouwen. Toch een tikje beteuterd schuifelen we 

terug naar boven en pakken onze tassen opnieuw in.

We zetten koers richting de bergkam Buachaille Etive Mòr, 

o�ewel Grote Herder van Etive. Deze kam bestaat uit een aantal 

Munro’s, waaronder onze bestemming: de Stob Dearg (1021 

meter), wat Rode Piek betekent. De namen van Schotse bergen 

zĳn gelieerd aan mythen of zĳn een letterlĳke vertaling van wat 

je ziet. In Schotland lopen betekent overigens niet altĳd dat je je 

over goed aangegeven paadjes richting een duidelĳk piek 

verplaatst. Uren gaan we struikelend en strompelend voort door 

een Schots moeras, een bog. Dit is een heide, maar het lĳkt in 

niets op de heides die wĳ in Nederland kennen. De ondergrond 

is een met gras begroeid maanlandschap vol met drassige 

kraters. Bĳ elke stap is het een verrassing waar je voet op of in 

belandt. En wie natte voeten haalt, kan in Schotland niets anders 

doen dan rechtsomkeert maken. Uiteraard begint het ook nog te 

regenen, maar met droge voeten bereiken we uiteindelĳk de top. 

Helaas zonder uitzicht. 

‘That’s me, done’
Op dag twee is het tĳd voor onze tweede Munro: de Bidean nam 

Bian. Met zĳn 1150 meter en ligging naast de Three Sisters is het 

één van de bekendste hoogtepunten van de Glen Coevallei. We 

beginnen met een aantal wolkjes aan een verder blauwe hemel 

en zonder al te veel hindernissen bereiken we het besneeuwde 

zadel. Daar spreekt gids Levi de legendarische woorden: ‘That’s 

me, done’. Pardon? Blĳkbaar speelt een oude blessure aan Levi’s 

achillespees op en kan hĳ met geen mogelĳkheid verder stĳgen. 

En alsof het weer ook een bĳrolletje opeist in deze tragedie, 

stapelen de wolken zich op. Als groep beslissen we om de 

plannen aan te passen. Met de weersomslag en de fysieke staat 

van onze gids is de Bidean nam Bian een onhaalbare kaart 

geworden. We laten Levi achter op het zadel en beklimmen wel 

de Stob Coire nan Lochan. Weliswaar 1115 meter hoog, maar 

geen o�cieel erkende Munro. (Hoe dat zit lees je in het kader De 

wiskunde van de Schotse Hooglanden.) Onze tweede ‘gebagte 

Munro’ laat nog even op zich wachten.

Waar we met fenomenaal weer naar boven liepen, trekt het bĳ de 

afdaling binnen vĳ�ien minuten helemaal dicht. Alles is wit. We 

zien het verschil tussen de grond en de lucht niet meer. Een bizar 

gevoel van complete desoriëntatie. Navigeren op zicht is volkomen 

onmogelĳk geworden. De kaart en het kompas zĳn onze redding. 

Stuart
Als vervanging van Levi krĳgen we gids Stuart toegewezen. Tot 

voor kort werkzaam als IT-specialist, hee� hĳ zĳn baan opgezegd 

om gekwali�ceerd Mountain Leader te worden. Stuart is al achter 

in de vĳ�ig, maar blĳkt niet kapot te krĳgen. We maken in stevig 

tempo een tocht naar Buachaille Etive Beag, een bergrug met twee 

Munro’s. Stuart besteedt onderweg veel aandacht aan de verschil-

lende looptechnieken in de sneeuw en de onmisbare remtechnie-

ken om jezelf na een val tot stilstand te brengen. Geen overbodige 

luxe op de vaak steile hellingen. We ‘baggen’ vandaag niet één, 

maar twee Munro’s.

Handschoenen paar 5: nat
Ons doel de volgende dag is tongbrekertje: Na Gruagaichean in de 

Mamores. Deze berg hee� een dubbele top, waarvan de hoogste 

piek met 1056 meter een o�ciële Munro is. Weer is het lang en 

De wiskunde van de Schotse Hooglanden
Het luistert allemaal heel nauw in Schotland. Een Munro is hoger dan 3000 

voet (914 meter), het hoogste punt van een Corbett ligt tussen de 2500 en 

3000 voet (762-914 meter) en een Graham is een top tussen de 2000 en 

2500 voet (609-762 meter). Munro’s zĳn unieke toppen, al hee� Sir Munro 

niet gede�nieerd vanaf welke prominentie een top uniek te noemen is. Als 

vuistregel geldt dat er minstens 300 voet (100 meter) tussen een zadel en 

een top moet zitten om als Munro aangemerkt te worden.

We ‘baggen’ vandaag niet 
één, maar twee Munro’s

Droge voeten houden is een 
uitdaging in Schotland

Over de magische
CMD Arête

Samen met gids Levi (derde van rechts) 
bestuderen we de wolken

Ons sprookjesachtige 
onderkomen de eerste dagen
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Advertentie

steil klimmen door een uiterst drassig landschap dat langzaam 

wit begint te kleuren. Het is nat, guur en ĳskoud. De inmiddels 

horizontaal voorbĳ vliegende sneeuw verandert in water zodra hĳ 

je jas raakt. We zĳn koud tot op het bot en alles is nat, zelfs het 

laatste paar reservehandschoenen. Om en om trappen we treden 

in de sneeuw en op weg naar de top zit iedereen er wel een keer 

flink doorheen. Stuart lĳkt het minder te deren, maar wĳ merken 

voor het eerst dat de vermoeidheid toeslaat. Onze dagen zĳn zeer 

intens. Ook al zĳn ze niet extreem lang, de kou en vooral ook het 

continue klimmen en dalen maken dat de dagen veel langer 

voelen. Ongemerkt verzamel je in Schotland een indrukwekkend 

aantal hoogtemeters. De toppen liggen maar net boven de 1000 

meter, maar je beklimt ze wel vanaf zeeniveau. 

CMD Arête
Tĳd voor de grote �nale: Ben Nevis, de hoogste piek van Groot-

Brittannië en een van de Three Peaks, de hoogste bergen van 

Schotland, Engeland en Wales. Ben Nevis is zowel in de zomer 

als winter een absolute must-do. De route over de Càrn Mòr 

Dearg (CMD) Arête hee�, zeker in de winter, een magische 

aantrekkingskracht. Wie deze graat online opzoekt, struikelt over 

superlatieven als legendary, awe-inspiring en most thrilling. 

We starten voor deze graatroute op de North Faceparkeerplaats. 

Wederom beginnen we met een lange aanloop, deze keer door 

het bos, maar daardoor niet minder nat. Op onze kaart staat 

slechts af en toe een paar centimeter pad ingetekend. De meest 

toeristische berg van Schotland hee� op deze aanlooproute 

blĳkbaar nog geen volwaardig pad.

We komen over verschillende voortoppen. Tussen die toppen in 

tonen spookachtige ĳssculpturen wat de snĳdende wind hier 

met het landschap doet. Werkelĳk schitterend, maar niemand 

maakt er foto’s van. Te koud, te nat, te veel wind, maar vooral ook 

te moe.

Aan alles komt een eind, dus ook aan deze aanloop én aan het 

gure weer. Vlak voor we de Arête bereiken, trekt de lucht heel 

even open. Een adembenemend uitzicht over de Hooglanden 

openbaart zich. Dat hebben we al in geen dagen gezien. Vol 

energie beginnen we aan de Arête. De superlatieven zĳn niet 

overdreven, de graat is spectaculair en de sneeuw zorgt voor 

goede grip. Daarna volgt – naar goede Schotse traditie – nog een 

laatste, uiterst pittige en steile klim, maar dan staan we toch 

echt met zĳn allen op de top van Ben Nevis.

Daar blĳken we opeens niet de enigen te zĳn. Verschillende 

touwgroepen staan op kluitjes bĳ elkaar. Zĳ namen de meer 

belopen normaalroute vanuit het westen. Een totaal andere 

beleving, want daar loop je, ook in de winter, over een duidelĳk 

pad. Via deze toeristische ‘snelweg’ dalen wĳ af en lopen we 

richting het eind van ons kletsnatte arctische avontuur. Zeven 

Munro’s afgevinkt, nog 275 te gaan…. 

Reis
Met de ferry van DFDS vaar je van Ĳmuiden naar Newcastle 

upon Tyne. Vanaf daar is het nog ruim vĳf uur rĳden naar 

Glencoe.

Gids
Het is sterk aan te raden met een gids op pad te gaan, 

gezien de arctische omstandigheden. Online zĳn verschil-

lende aanbieders te vinden. Wĳ kozen voor Kirkhope

Mountaineering.

Accommodatie
Leden van de Scottish Mountaineering Club hebben toegang 

tot de hutten. Je kunt ook als niet-Schot lid worden. Er zĳn 

daarnaast online genoeg Airbnb’s en B&B’s in het gebied te 

vinden.

Winterbeklimmingen  
in Schotland

Nick Platje maakte een korte video over de 

Munrobeklimmingen. Zien hoe de Schotse 

Hooglanden er ’s winters uitzien? Scan de 

QR-code.

Te koud, te nat, te veel wind, 
maar vooral ook te moe

Boaz navigeert op de kaart

Via de CMD Arête naar
de top van Ben Nevis


